
   

januari 2024 2024…
Een nieuwe jaar met een open einde… 
De puntjes zijn nog niet ingevuld. 
Zeker in de huidige tijd zitten we vol 
vragen hoe het allemaal verder zal 
verlopen, in eigen kring en wereldwijd. 
Maar hoe dan ook: We wensen elkaar 
voor het komende jaar alle goeds toe.
Deze vierpas komt van de Sint-Baafs 
Kathedraal in Gent, sinds 1559 de biss-
chopskerk van dit bisdom. De vroegste 
geschiedenis van een kerkje op deze 
plek gaat terug tot 942. Vandaag de 
dag is de Sint-Baafs vooral bekend 
om het altaarstuk met ‘De aanbidding 

van het Lam Gods’ van Jan van Eyck uit 1432, hoogtepunt van de 15e-eeuwse Vlaamse 
schilderkunst.       Wim Wattel

Sint-Baafs Kathedraal Gent

Een weerzien in de 
Adventstijd
Midden in de Adventstijd, 
op woensdag 13 december, 
was het een flinke drukte in 
de Wandelkerk. Vanuit de 
pastoraatsgroep waren de 
79+ onder de Koorkerkers 
uitgenodigd om hier samen 
aan tafel te gaan. 
De belangstelling was 
groot: er werd voor 40 men-
sen gedekt. Wat zag het er 
prachtig uit!
Er werd genoten van al het 
lekkers en vol aandacht en 
verwondering geluisterd 
naar het prachtige kerst-
verhaal, geschreven en 
voorgedragen door Trees 
Verwilligen. Hieronder een 
verslag van een van de 
deelnemers:
“Wat was het goed om 
elkaar te mogen ontmoeten 
in deze ambiance met een 
zeer goed verzorgde lunch. 
Zeer bijzonder was het ze-
ker om hen, die niet of bijna 
niet meer in staat zijn om de 
kerkdiensten te bezoeken 
hier wel te mogen ontmoe-
ten. Alle vrijwilligers, die de 
grens van 79+ nog niet be-
reikt hebben, hartelijk dank 
voor de grandioze inzet en 
het feit dat jullie dit allemaal 
mogelijk hebben gemaakt.”
Als pastoraatsgroep kijken 
we terug op een zeer ge-
slaagde dag en beraden we 
ons op een vervolg! Ook van 
mijn kant een warm woord 
van dank voor de inzet 
van al die lieve vrijwilligers 
die dit weerzien mogelijk 
maakten!

Ds. Elly van Kuijk-Spaans
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Kerkdiensten

31 december 2023
Ds. Wim Jansen

7 januari 2024
Ds. Elly van Kuijk

14 januari 2024
Ds. Tjaard Barnard

21 januari 2024
Rev. Dirk van Leeuwen

28  januari 2024
Ds. Wim Jansen

4 februari 2024
Ds. Elly van Kuijk-Spaans

11 februari 2024
Ds. Marieke Fernhout

18 februari 2024
Ds. Aries van Meeteren

25 februari 2024
Ds. Pim Steenbergen

Bij de diensten

Zondag 7 januari 2024, 
ds. Elly van Kuijk-Spaans
De eerste keer weer dat we als 
gemeente bij elkaar komen in 
het nieuwe jaar! Toch keren we 
nog even terug in de dienst 
naar de decembermaand. De 
maand waarin we, getuige de 
reclames, ons volop mochten 
verheugen op heerlijke maaltij-
den en geschenken. 
Met dat woord ‘geschenk’ gaan 
we nog even verder op deze zondagmorgen. Want in het verhaal bij Driekoningen 
speelt dit woord ook een rol. We lezen het verhaal en zullen ons vooral concentreren op 
één cadeau in het bijzonder: goud!
 
Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 28 januari, ds. Wim Jansen
Thema: Uit jezelf vandaan geroepen 

Een groot probleem van 
deze tijd acht ik het door-
geslagen identiteitsdenken.  
En daaruit voortvloeiende 
identiteitspolitiek, triba-
lisme geheten. Met andere 
woorden – en die zullen ons 
bekender in de oren klinken 
– ‘eigen volk eerst’, ‘eigen 
kleur eerst’, ‘America first’.  
Nationalisme, regionalisme, 
provincialisme. En voor de 
goede orde: je vindt het ter 
rechter en ter linker zijde. 
Het is de bron van alle oor-
log en zeker ook van de hui-
dige ellende in Oekraïne en 
Gaza. De oproep van deze 
zondag is: Kom uit je bub-
bel, doorbreek de grenzen 
van je ‘stam’. Laat je uit jezelf 

vandaan roepen. Gaandeweg mijn leven heb ik mij ook in dat proces begeven en alleen 
zo komt een mens telkens een lichtkring dieper in de liefde, de titel van mijn nieuwe 
boek, dat eind maart verschijnt. 
We lezen het prachtige verhaal van Ruth die uit haar land en volk en God treedt en zo de 
grenzen doorbreekt. En we luisteren naar een mooi lied van Stef Bos dat daarover gaat 
en we lezen een tekst van hiphopartiest Typhoon. Ik denk dat het de bestemming is van 
ons leven: we worden uit onszelf vandaan geroepen.

Ds. Wim Jansen, Vlissingen
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In herinnering: Joop Kramer

Op 1 december overleed op 93-jarige leeftijd Johanna Kramer, voor velen Joop of Jopie. 
Als Haagse van huis uit was ze vertrouwd met de zee en de duinen. Dat zij hier, samen 
met echtgenoot Gelijn Molier, na verschillende verhuizingen voor zijn werk, besloten te 
pensioneren, was daarom verre van vreemd. Joop hield van het eiland en genoot volop 
van de prachtige natuur. Een echt buitenmens, zo karakteriseerde haar dochter haar. 

Hier keek Joop in de stille uurtjes terug op haar leven. Een leven dat in het teken stond 
van haar gezin en de carrière van haar man. Voor vele leeftijdsgenoten van haar was dat 
niet anders. Maar voor Joop was het zwaar geweest. Wat had ze graag na haar huwelijk 
haar werk als analiste voortgezet. Een eigen werkkring gehad, met collega’s en intel-
lectuele uitdaging. Het mocht niet zo zijn. Gelukkig kwamen er hier in Middelburg fijne 
vriendinnen op haar pad en voelde zij en haar man zich welkom in de Koorkerk. Joop 
genoot van de ontmoeting en van de diensten, waar ze vooral de muziek zeer wist te 
waarderen. Dat bracht haar ook op vrijdagmorgen vaak naar de kerk, waar ze luisterde 
naar de repetities van de cantorij. Ook was ze onderdeel van de vrouwengroep die bij 
elkaar kwam om een thema uit te diepen. Joop deed mee maar genoot ook vooral van 
het samenzijn.

Haar betrokkenheid op de Koorkerk bleef na het overlijden van Gelijn. Op Kerstmorgen 
2022 was ze voor de laatste keer in de dienst. Als altijd zat ze daar voorin; die morgen 
vlak bij de kerstboom. Ze voelde zich niet goed en werd naar huis gebracht. ‘Huis’ was 
voor Joop sinds een poosje verpleeghuis Buitenrust. Een huis met een naam die zo bij 
haar paste: buiten voelde zij rust, genoot ze. De wandelingen met trouwe vriendin en 
wandelpartner Krina Wattel wist zij enorm te waarderen. Ook al waren voor haar de 
woorden niet altijd meer paraat nu ze in haar hoofd al onderweg was naar elders; samen 
kenden ze de taal van het hart. Een taal die ook zeer vertrouwd was bij de verzorgers 
en vrijwilligers van Buitenrust. Het deed haar goed zich zo gekend en geliefd te voelen. 
In de afscheidsdienst op 11 december - de geboortedag van Joop - brachten haar kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen haar in herinnering. Zo vlak bij de kerstboom werd 
zij opgetekend in woorden, in klanken, in stilte. 

Een mens is voorbijgegaan in de tijd. Een mens is thuisgekomen. 
Geborgen bij de Eeuwige. Dat het mag zijn in schoonheid. In vrede.

Ds. Elly van Kuijk-Spaans

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspi-
rerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van februari verschijnt omstreeks 28 januari 2024. 
U kunt uw artikel tot uiterlijk 19 januari 2024 per e-mail inleveren bij de nieuwe Vierpas-
redacteur, Henny Kuut. Haar e-mailadres is: henny_kuut@yahoo.co.uk 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Dinsdag 23 januari 2024

De heer Johan Antheunisse is als ‘loopjongen’ begonnen bij verschillende Middelburgse 
bloemisten. Na de tuinbouwschool heeft hij de bloemist opleiding gevolgd in Aalsmeer 
met daarna een hoveniersopleiding met tuintekenen. Omstreeks de tachtiger jaren de op-
leiding voor natuurgids voltooid, waarmee hij nu de meeste tijd doorbrengt. Zo geeft hij 
rondleidingen in verschillende natuurgebieden, maar ook in de stad. De laatste jaren ver-
weeft hij de natuur, cultuur en historie met elkaar, omdat we allen een onderdeel van die 
natuur zijn. 

De  titel van de lezing: Even bomen…
Even bomen over bomen, volgens het 
woordenboek is dat gezellig, keuvelend 
uitvoerig praten.
Bomen en mensen zijn al vele eeuwen 
met elkaar verbonden.
Ooit zei eens iemand: ‘Het lijkt zo ge-
woon maar zonder bomen zijn we geen 
mens’ en dit zegt al heel veel over bo-
men.
Misschien heeft u de afgelopen zomer 

wel eens de schaduw opgezocht van een boom. Dan merkte je al gauw hoe verkoelend 
en ontspannend dat kan zijn. Maar bomen hebben nog meer waardevolle eigenschappen.
Vroeger was onze hele volksgeneeskunde afhankelijk van de bomen.  
Het zijn ook goede klimaatbeheersers en we zijn er veel meer van afhankelijk dan men 
beseft.
Ze werken verkoelend, omdat ze meer water opnemen dan nodig is. Dit komt via het blad 
terug wat wij als verfrissend aanvoelen. Ze beschikken over een uniek systeem om zelf 
zuurstof te maken en waar wij voor een klein gedeelte van meeprofiteren.
Maar het allergrootste voordeel van bomen is dat ze de lucht kunnen zuiveren tot wel meer 
dan 50 procent.
En ten slotte, en niet de minste, verfraaien bomen onze omgeving.
We kunnen ons allemaal wel een boom voor de geest halen die er vroeger ook al stond 
en waar verre familieleden ook al onder poseerden. Het zijn kostbare erfstukken die we 
moeten blijven koesteren. 
Ook op Walcheren zijn bomen altijd al een belangrijk gebruiksvoorwerp voor het boe-
renleven geweest. Bomen zijn ook altijd te bewonderen met in ieder seizoen een andere 
schoonheid.
Ze gaan altijd maar door, nooit gestrest of overhaast en alles op zijn tijd. Misschien dat ze 
hierdoor wel zo oud kunnen worden.
Op deze middag komen een aantal verschillende bomen uit de Middelburgse omgeving 
aan bod.  

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, 
Middelburg.
Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die € 14,95 kost) om 12 uur en daarna start de 
lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser devisseraj@zeelandnet.nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur voorafgaand aan de lezing.

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen € 7. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser 

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl  
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Kerstmusical 
The Polar Express

Hiernaast ziet u een aantal 
foto’s met als onderwerp de 
voorbereiding van de kerst-
musical “The Polar Express”

In de Vierpas van febru-
ari komt een verslag van de 
musical die uitgevoerd is op 
kerstavond.
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Taakgroep diaconaat 

DOEN
Het goede kan ieder doen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 

Lunch met statushouders
De eerstvolgende lunch met statushouders in de Koorkerk staat gepland voor 4 februari 
2024. Wilt u deelnemen en/of daarbij helpen? 
Laat het weten (José 0651070297 of josembaars@live.nl). Nadere informatie volgt.

Uitnodiging
Ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de lunches voor statushouders ontvangt bin-
nenkort een uitnodiging voor een bezoek aan AZC Middelburg. Bij deze gelegenheid zal 
een inkijkje worden gegeven in de leefwereld van asielzoekers, het werk van COA en de 
procedure van ‘aanmelding’ tot ‘vestiging op Walcheren’ (of elders in Nederland). Helaas is 
bij het ‘ter perse gaan’ van deze Vierpas nog geen exact moment bekend. De vrijwilligers 
ontvangen de uitnodiging mét datum en tijd rechtstreeks per mail, maar wilt u ook van de 
partij zijn, geef dat dan alvast door aan José (0651070297)
Er komt ook een andere mogelijkheid voor het vergaren van up-to-date informatie over 
wat vluchtelingen na aankomst in Nederland te wachten staat.

Informatie avond
Ook in de pen zit een middag of avond over vluchtelingenproblematiek voor de Koorkerk-
gemeenschap en (de bij) de Raad van Kerken Middelburg (aangesloten kerken), waartoe 
Joep de Valk de aanzet heeft gegeven. Dit met bijdragen van een casemanager van COA 
die vertelt over wat een vluchteling (qua proces) tegenkomt en met wellicht ook bijdra-
gen van De Thuisgevers (zie www.dethuisgevers.nl) en de Raad van Kerken Nederland 
(https://www.raadvankerken.nl/thema/vluchtelingen/). Bij deze bijeenkomst zullen ook 
mogelijkheden worden geschetst wat u kunt doen. Zo heeft Marijke Kluijtmans de mo-
gelijkheden in beeld gebracht tot het leren van Nederlands in Middelburg. Zij deelt op 
deze avond en in een volgende Vierpas haar kennis en inzicht graag met u (mét de mo-
gelijkheden om u als taalvrijwilliger in te zetten). 

GEVEN

Collecteopbrengsten november 2023
5 november Algemene Diaconie € 244,10
12 november Jongeren in Libanon € 238,70
19 november Sociale Minima Walcheren € 240,55
26 november Zuster Rwanda € 146,90

Voorgenomen collectes januari 2024
7 januari	 Vluchteling Studenten UAF
Geef gevluchte studenten en professionals de kans zich te ontwikkelen. Op slimme en 
effectieve manieren biedt UAF vluchtelingen kansen om zich verder te kunnen ontwik-
kelen op het gebied van studie en werk. De hulp bestaat uit advies, begeleiding, financiële 
steun en het bieden van een netwerk.
Zie voor meer informatie: https://www.uaf.nl
Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks (Stichting voor Vluchteling-Student-
en UAF te Utrecht NL41 INGB 0000 0763 00 )

14 januari	 Algemene diaconale collecte
Voor de diaconale kosten en activiteiten van de PGM, waar de Koorkerkgemeenschap 
deel van uitmaakt.
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21 januari	 de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen, tieners, 
jongeren en hun families op Nederlandse asielzoekerscentra. Met uw steun kunnen jonge 
azc bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Stichting de Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten 
op asielzoekerscentra door heel Nederland. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge 
azc-bewoners.
Zie voor meer informatie: https://vrolijkheid.nl 
Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks NL47 TRIO0338728139 t.n.v. Natio-
nale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

28 januari	 Inlia	
Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu. En 
nog steeds worden velen van hen rechten onthouden en nemen de meeste staten niet de 
verantwoordelijkheid die ze zouden moeten en kunnen dragen.
Met uw bijdrage kan INLIA: 
•	 een ongedocumenteerde asielzoeker helpen een identiteitsbewijs te krijgen (dat altijd 
	 nodig is, zowel voor een asielstatus als voor terugkeer);
•	 een asielzoeker bij terugkeer een startbijdrage meegeven voor een eigen bedrijfje;
•	 zo nodig een nieuwe asielaanvraag voorbereiden (waar advocaten geen tijd meer 
	 voor hebben, nu er zoveel op rechtsbijstand is bezuinigd);
•	 een onverzekerbare vreemdeling de medisch noodzakelijke zorg laten krijgen die 
	 niet uit het basispakket wordt vergoed, zoals een nieuwe bril of een behandeling bij de
	 tandarts of de fysiotherapeut;
•	 het organiseren van crisisopvang voor vele honderden dakloze asielzoekers, aan wie 
	 het COA in het Aanmeldcentrum Ter Apel geen bed kan bieden.
Zie voor meer informatie: https://www.inlia.nl/nl/home
Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks: 47 INGB 0005 8728 15 t.n.v. Stichting 
INLIA te Groningen.

José Baars

Een weerzien in de Advenstijd in de Wandelkerk.



C o l o f o n
Predikant:
ds. Elly van Kuijk-Spaans
06-55810187
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Esther Meulblok-
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Hennie Kuut
henny_kuut@yahoo.co.uk 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zeelandnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
administratie@koorkerk.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
•	VK Inz. Wijkkas Koorkerkge-
meenschap Middelburg, rek.nr. 
NL52INGB 0000 2185 95    
•	Vereniging Koorkerk Middel-
burg, rek.nr. NL 35 TRIO 0788 
9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Bericht van onze predikant Elly van Kuijk-Spaans

Nieuwjaarsritueel
Het is er bijna, dat nieuwe jaar 2024. Ik weet niet hoe het er bij u aan toegaat op Oude-
jaarsavond, maar in huize van Kuijk zijn wij redelijk ‘saai’. 
Met een hapje en drankje wachten we doorgaans gelaten op al dat nieuwe. 
De nieuwjaarsdag is meestal wat dynamischer, dan wandelen we graag een eind in de 
bossen of in de Soesterduinen. Die fysieke beweging op Nieuwjaarsdag is natuurlijk 
niets in vergelijking met wat plaats heeft in mijn geboortedorp Scheveningen. Daar 
luidt men het nieuwe jaar in met een ritueel waar ik mij persoonlijk (nog) niet aan heb 
gewaagd: de Nieuwjaarsduik. 
Tja, wat beweegt deze mensen, vraag je je af. Wat gebeurt daar nu precies? Theoloog 
Alain Verheij schreef enkele jaren terug in dagblad Trouw dat hij in die duik elemen-
ten bespeurt van de christelijke doop. Een ‘ja zeggen’ tegen het nieuwe dat komt. Een 
gebaar van overgave en verwachting. Kennelijk, zo stelt hij, hebben wij mensen er be-
hoefte aan dit zichtbaar te maken voor onszelf en voor anderen. En nu we dit niet langer 
in de kerk doen, gebeurt het hier aan het Scheveningse strand.
Zouden die moedige badgasten zich herkennen in de analyse van Verheij?
Persoonlijk begrijp ik wel dat hij in die duik iets terugziet van de onderdompeling in 
het water dat in verschillende religies en culturen ritueel gestalte krijgt. Het oude wordt 
afgewassen; er komt ruimte voor een nieuw begin. Een ritueel dat reflecteert op wat 
was en ontvankelijkheid uitdrukt voor wat komt. Prachtig natuurlijk…, maar het vraagt 
wel om wat durf en moed om dit in de Noordzee te doen in januari. Immers, die is dan 
beslist niet op z’n warmst. Een troost: het kan kouder! In de Oosters-orthodoxe kerk 
wordt rond Driekoningen het kruis achterna gedoken dat, als nagedachtenis aan de 
doop van Jezus in de Jordaan, door de priester in het wak van de lokale ijskoude rivier 
is geworpen!
Durf en moed: in beiden klinkt dat woordje vertrouwen door. Vertrouwen als in ‘ik weet 
niet wat komt, maar ik voel mij in dit niet-weten tóch geborgen. Daarom durf ik vaste 
grond te verlaten en mij over te geven aan de golven.’
 
Wat denkt u, zullen we het doen? Er met elkaar induiken?

Sytze de Vries schreef hier prachtige regels bij:

Het grijze januarigrauw
wekt blauw
verlangen, dwaze dromen
van wat komen kan. Ik duik erin!

Kind van de zon
nog steeds
dans ik de duinen af
de handen hoog
en zoek de zee,
de grens tot waar 
ik nog kan gaan en staan.
Ik groet het water
voet voor voet,
zwaai naar de horizon
en kus de lucht
met natte ogen
en een diepe zucht.

Elly van Kuijk-Spaans

Ik groet het water
voet voor voet,
zwaai naar de horizon
en kus de lucht
met natte ogen
en een diepe zucht.

Ik wacht 
voordat ik onderga
op wie mij
boven water houdt.


